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“alles wat ik van je vraag is naar Jezus te luisteren, laat alles wat op je 
weg komt maar komen; 

sta Jezus toe door jou te werken en te spreken;” 
(WLIG-boodschap, Heilige Moeder: 15 oktober 1992) 

Ook al ken ik de WLIG-boodschappen en Vassula nu al vele jaren, ik ben altijd 
aangenaam verrast door de manier waarop de Heer haar programma 
voorbereidt, bijna zonder haar medeweten... Deze keer ontving Vassula een 
uitnodiging van de redacteuren van het tijdschrift “Inside the Vatican”, 
Deborah en Robert Tomlinson, om deel te nemen aan een door hen 
georganiseerde retraite in het Vaticaan! Een paar dagen later ontving Vassula 
een uitnodiging van de WLIG-stichting van Italië. Het boek ‘De Hemel is bestaat, 
maar de Hel ook’ was zojuist in het Italiaans verschenen en de boekpresentatie 
ervan zou in een boekwinkel in Rome worden aangekondigd. Helaas viel deze 
presentatie van het HIR-boek samen met de data van de retraite. 
Tegelijkertijd had Vassula ook nog een uitnodiging ontvangen van de 
Charismatische Groep van Rome om deel uit te maken van de pauselijke 
audiëntie bij de Catholic Charismatics Groups International, op 4 november in 
de middag. 

Op de één of andere manier kwamen de drie uitnodigingen op een 
eenvoudige en natuurlijke manier samen in een programma zonder schema, 
dat van dag tot dag evolueerde en vol aangename verrassingen zat! 

4 November 2023 

We werden op het vliegveld in Rome opgewacht door Fr.  Vincent en gingen 
rechtstreeks naar het Vaticaan om de audiëntie met Paus Franciscus bij te 
wonen. Bij de ingang van de Paulus VI-Zaal, waar de audiëntie plaatsvond, 
ontmoetten we Katerina Andritsaki, die op ons wachtte en ons namens de 
Charismatische Rome Groep de benodigde uitnodigingen overhandigde. De 
zaal was bijna vol. Een grote menigte had zich daar verzameld uit 100 landen. 
De audiëntie duurde ongeveer een uur, met uitingen van enthousiasme en 
vreugde voor Paus Franciscus. 

http://www.tlig.org/nl/messages/758/


 
Aankomst Paus Franciscus in de Zaal… 

Bij aankomst in ons hotel ontmoetten we Italiaanse WLIG-vrienden die uit 
Rome, Venetië en Milaan waren gekomen om Vassula te zien en de 
presentatie van het in het Italiaans gepubliceerde HIR-boek bij te wonen. 
Nadat ze zichzelf hadden voorgesteld, sprak Caterina van de Italiaanse WLIG-
stichting over hun gebedsgroep. 

Ze zei: “Onze gebedsgroep komt twee keer per maand bijeen op Zoom, om de 
andere vrijdag. Onze Zoombijeenkomst geeft ons de mogelijkheid om samen 
te komen van Noord- tot Zuid-Italië (Torino, Milaan, Varese, Treviso, Venetië, 
Rome, Isernia, Catanzaro) en heeft een echte verstandhouding onder ons 
gecreëerd, we kunnen voelen dat Jezus bij ons is vanwege de vreugde die we 
hebben elke keer dat we elkaar ontmoeten. 

 
De Pauselijke Audiëntie-Charismatische Ontmoeting 

Paulus VI Hall, Vaticaan 
 

Vanwege deze vreugde hebben we besloten om het aantal jaarlijkse 
persoonlijke retraites te verhogen van één naar twee: één tijdens de Week van 
de Eenheid in januari, de tweede in september. Dit is mogelijk dankzij Fr. 
Vincent, een zegen en een gids voor ons allemaal. Maria Stella, Elisabetta en ik 



maken deel uit van de stichting, de associatie. Elisabetta woont in Milaan. 
Maria Stella en ik hebben beloofd om één keer per maand bij elkaar te komen 
om voor de gebedsgroep te bidden, en om aan de Heer en aan onze Heilige 
Moeder een petitie om hulp te neer te leggen bij het verspreiden van de 
WLIG-boodschappen, en om te voorzien in alles wat de Italiaanse stichting 
nodig heeft om de missie te vervullen die God heeft toegekend. 

We zijn er zeker van dat Italië haar hartstocht voor de Waar Leven in God-
boodschappen zal aanwakkeren, aangezien Jezus ons meer dan eens dit 
Woord heeft gegeven: “We zullen een beekje worden, dan een rivier, dan een 
zee en een oceaan worden...” (vgl. WLIG-boodschap, 6 oktober 1993). Zoals 
Maria Stella zei: ‘l’Italia ha acceso i motori!’ wat betekent: ‘we hebben de 
motoren gestart’…’ 

Ons bezoek met de Italiaanse vrienden van WLIG eindigde laat in de avond 
met een gebed in de kapel van het hotel voor de intenties van de Twee Harten 
en het succes van de presentatie van het HIR-boek. 

5 November 2023 

De volgende dag ontmoetten we de moeder-overste, die verantwoordelijk is 
voor het hotel. Ze sprak heel goed Engels en wilde meer weten over onze 
groep. Ze zei dat ze de Italiaanse vrouwen in onze groep, de avond ervoor 
naar de groep had gevraagd, maar de informatie die ze haar gaven was niet 
voldoende… Ze richtte zich tot Vassula en vroeg: Dus, wat doet jullie team? 
Zo begon een stortvloed aan getuigenissen over de WLIG-boodschappen en 
de missie van Vassula. Zuster Christina luisterde zwijgend. Uit haar 
gezichtsuitdrukking bleek haar verbazing over wat ze hoorde en ze was onder 
de indruk toen ze de korte video zag met de hoogtepunten van de WLIG-
pelgrimage naar Egypte–September 2023. Ze vroeg om meer informatie. We 
gaven haar de link naar de internationale WLIG-website en de belofte dat de 
Italianen van de WLIG-groep haar binnenkort de WLIG-boeken in het 
Italiaans zullen bezorgen. Later, Fr. Vincent vertelde ons dat de eerste dag 
dat we het hotel binnenkwamen, twee Filipijnse nonnen die daar werkten in 
het hotel, Vassula herkenden en naar elkaar glimlachten. Blijkbaar spraken ze 
met Zuster Christina, die toen meer wilde weten… Ze begroette ons met 
vriendelijkheid en liefde en wenste Vassula veel succes met haar werk en met 
haar boekpresentatie. 

http://www.tlig.org/nl/messages/820/


 
Binnenin de Sint-Pieterbasiliek                    Ontmoeting met Caterina en Maria Stella 
             buiten de Basiliek 

Later, na een bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek, ontmoetten we Caterina en 
Maria Stella, twee van de organisatoren van de HIR-boekpresentatie in het 
Italiaans. Ze waren heel blij dat Vassula hun uitnodiging accepteerde om de 
presentatie van haar boek, dat zojuist in het Italiaans was verschenen, bij te 
wonen. De tijd die ze hadden om zich voor te bereiden op de presentatie was 
minimaal… maar hun vreugde en enthousiasme waren groot. Dus slaagden ze 
erin het evenement aan te kondigen via vrienden, mond-op-mondreclame en 
sociale media. Het was de eerste keer dat ze een dergelijk evenement 
organiseerden, en uiteraard waren ze enthousiast over de uitkomst. Uit ons 
gesprek kon ik een sterk spiritueel vuur en een groot vertrouwen in hen 
opmaken, omdat voor hen de tijd was aangebroken om de WLIG-
boodschappen in Italië te verspreiden. In de zekerheid dat God hun gebeden 
hoort en hun inspanningen ziet om Zijn Boodschap te verspreiden, blijven ze 
werken. Ze blijven standvastig en toegewijd aan God, en geloven dat ondanks 
de moeilijkheden en obstakels die er zijn, niemand Zijn plannen voor hun land 
zal kunnen dwarsbomen… 

“…Ik heb je de vrijheid van hart gegeven; door Mijn Geest krijg je je vrijheid; door 
Zijn zuiverende Vuur word je schoongewassen; waar Mijn Geest is, is vrijheid, 
want er is een vernieuwing, een transfiguratie in Zijn Tegenwoordigheid; jouw 
nieuwe geboorte komt niet uit sterfelijk zaad, maar uit Mijn Geest” (WLIG-
boodschap, 17 oktober 2023) 



6 November 2023 

Vroeg in de ochtend ontving Vassula een bericht van Deborah en Robert, 
waarin zij haar uitnodigden om koffie te drinken en hun groep te ontmoeten. 
We ontmoetten elkaar op het Sint-Pietersplein. Het was een zonnige dag... Na 
onze kennismaking gingen we kletsend op weg naar één van de nabijgelegen 
cafés. Eén van de dames die ons vergezelde, Ingrid, een Duitse van geboorte, 
die al vele jaren in Londen woont, was op de hoogte van Vassula’s missie en 
de WLIG-boodschappen. “Vassula is erg beroemd,” vertelde ze me… Ook de 
Amerikaanse vriendin die bij ons was, zei dat ze alle WLIG-boodschappen had 
gelezen, maar Vassula niet persoonlijk had ontmoet. 

 
Met Kardinaal Francis Arinze in zijn kantoor in het Vaticaan 

We spraken over de missie van Vassula en de boodschappen van WLIG, de 
Eenheid van de Kerk, de profetieën over Rusland en de verwijzingen naar 
Medjugorje, Fatima en Garabandal in de WLIG-boodschappen. Vassula 
benadrukte dat “God Zijn karakter blootlegt in de WLIG-boodschappen.” Ze 
vertelde hen over de pelgrimages die ze organiseert met de hulp van een 
WLIG-pelgrimageteam, en benoemde het grote succes van de laatste 
pelgrimage naar Egypte. Ze onthulde de pogingen die ze door de jaren heen in 
het Bureau voor de Eenheid heeft ondernomen, en benadrukte de 
moeilijkheden waarmee ze vanuit de Katholieke Kerk te maken heeft gehad. 
Zo heeft ze persoonlijk Kardinaal Ratzinger ontmoet, voordat hij paus werd, 
ontving ze de betreffende brief en voltooide ze de antwoorden op de vragen 
die haar waren gesteld door het kantoor van de Dicasterie voor de Geloofsleer; 
en later, toen hij paus werd, ontmoette zij hem opnieuw in een open audiëntie 
en gaf ze hem alle WLIG-boodschappen, verzameld in één boek. Ondanks de 



Nihil Obstat en Imprimatur, die de WLIG-boodschappen hebben ontvangen, 
worden de boodschappen nog steeds geblokkeerd door de Katholieke Kerk… 

Kort daarna hadden we een ontmoeting met de Nigeriaanse kardinaal van de 
Katholieke Kerk, Francis Arinze, die van 1984 tot 2002 leidinggaf aan de 
Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. De bijeenkomst was 
georganiseerd door Robert, die hij persoonlijk kent. 
 

Presentatie van het Italiaanse HIR Boek 

Om 16.00 uur, vlak voor de presentatie, had Vassula een korte ontmoeting 
met de organisatoren… en kort daarna vertrokken we naar Caffe Letteratio 
Horafelix in het centrum van Rome, waar de boekpresentatie zou 
plaatsvinden. De locatie was mooi en gastvrij. Toen we aankwamen waren er 
al een paar mensen in de ruimte. Caterina Delfini, vertaler van de Waar Leven 
in God-boodschappen in het Italiaans, verwelkomde de aanwezigen die 
bleven komen en introduceerde Vassula, waarbij ze kort sprak over de Waar 
Leven in God-boodschappen en Vassula's missie over de hele wereld. Ze 
overhandigde de microfoon aan Vassula en ging verder met het vertalen van 
Vassula’s toespraak, met groot gemak en gezag, als een professionele 
vertaler. 

Vassula begroette het publiek en sprak over haar engel Daniël en het begin 
van deze goddelijke openbaring. Ze zei dat wat ze met haar boek wil zeggen is 
dat God een hart van steen kan transformeren in een levend, brandend hart! 
Ze sprak over de oneindige liefde van God de Vader, Zijn Eenvoud, Zijn 
Goedheid, Zijn Zoetheid en Zijn Genegenheid voor Zijn kinderen! Ze legde 
enkele hoofdstukken van haar boek in een paar woorden uit: over haar 
missie, de profetieën, Gods onderrichting door de Bijbel. Ze sprak over Gods 
Barmhartigheid en Liefde, over Eenheid, en dat het Mystieke Lichaam van 
Jezus Christus Eén zou moeten worden. Ze benadrukte dat de duivel bestaat 
en beschreef het visioen van de hel dat ze zag. Vassula zei dat ze in een staat 
van volledige onwetendheid verkeerde toen de openbaring begon en dat wat 
ze leerde rechtstreeks van Christus en Onze Heilige Moeder kwam. Er 
volgden enkele vragen, zoals of de boeken bekend zijn in de Katholieke Kerk. 
En het antwoord was dat zij de Nihil Obstat en Imprimatur hebben ontvangen 
van twee aartsbisschoppen van de Katholieke Kerk. Eén heer zei 
opgewonden dat het de eerste keer was dat hij iemand op zo'n prachtige 
manier over Christus hoorde praten! Een Italiaanse man, die te laat was 
aangekomen en blijkbaar het begin van de presentatie niet had gehoord, uitte 
op krachtige en agressieve toon enkele bezwaren. Nadat we de avond hadden 
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, benaderde 



Vassula hem beleefd en bood hem haar boek aan met een persoonlijke 
opdracht, zeggende: Als je van Christus houdt, moet je Zijn wegen, Zijn zoetheid 
en Zijn goedheid navolgen. De Italiaan glimlachte naar Vassula, fluisterde wat 
excuses, omhelsde haar en vroeg of hij een selfie met haar mocht maken. 
Door de manier waarop Vassula met deze man sprak, vol vriendelijkheid en 
liefde, ondanks zijn eigen grofheid en agressie, herkende ik Christus! 

De Presentatie was geweldig! De eerste presentatie van het Italiaanse boek 
‘De Hemel bestaat, maar de Hel ook’ werd mogelijk gemaakt met de hulp van de 
Heer en het harde werk van de Waar Leven in God Associatie in Italië!!! De race 
is nog niet voorbij… De weg is lang, maar “een goed begin is het halve werk,” 
zoals de oude Griekse filosoof Plato zei. 

 
Presentatie van het HIR Boek, in het Letteratio Horafelix in het centrum van Rome 

 
         Aankondiging van de Presentatie 

  



7 November 2023 

Robert en Deborah nodigden Vassula uit voor een geplande bijeenkomst op 
het Bureau voor Christelijke Eenheid met Fr. Hyacinthe Destivelle, OP, ambtenaar 
van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen in 
het Vaticaan. Onze afspraak vond plaats voor het Bureau van Kerkelijke 
Eenheid. Op de 4e verdieping van het gebouw ontvang ons Fr. Hyacinthe, zeer 
aangenaam en vriendelijk, met een glimlach. Robert stelde zijn team en 
Vassula voor, en uit de manier waarop hij haar begroette, was het duidelijk 
dat hij van haar afwist. Toen Vassula aan de beurt was om te spreken, 
vertelde ze over de pelgrimages die ze door de jaren heen met haar team van 
vrijwilligers heeft georganiseerd. 

 
Op het Bureau van de Eenheid, met Fr. Hyacinthe en Robert 

 
De Icoon van de H. Petrus en de H. Paulus 

Ze benoemde de laatste pelgrimage meer in detail: de 13e Interreligieuze 
Pelgrimage naar Egypte, in september, waarbij de deelname werd benadrukt 
van 500 pelgrims uit 65 landen, 80 geestelijken uit 22 verschillende Christelijke 
denominaties, evenals de deelname van Moslims: Soennieten, Sjiieten, Druzen, 
samen met Boeddhistische monniken. Ze sprak over het voorproefje van de 
Eenheid die de verschillende christelijke denominaties ervaren als ze zich rondom 
één altaar verzamelen om God te prijzen en het Heilig Sacrament van de Heilige 
Communie te ontvangen. En natuurlijk voegde ze eraan toe dat de focus ligt op 

https://ww3.tlig.org/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3499.jpg


verzoening, vrede en liefde tussen alle schepselen, aangezien we allemaal van 
de Ene en Enige God komen, ongeacht ons geloof. 

Fr. Hyacinthe luisterde geïnteresseerd en vlak voordat we vertrokken namen 
we foto's met hem, onder de icoon van Petrus en Paulus, waarvan hij vertelde 
dat het een geschenk was van Patriarch Athenagoras aan Paus Paulus VI toen 
ze elkaar ontmoetten. Vlak voordat we vertrokken, sprak hij met Vassula in 
het Frans en zei dat hij een Franse Dominicaanse priester uit de provincie 
Toulouse is. Zijn bediening is altijd verbonden geweest met de kwestie van de 
Christelijke Eenheid. Tijdens de ontmoeting met hem vernamen we dat hij 
eerst directeur was van het Istina Oecumenisch Centrum in Parijs, vervolgens 
als predikant werkte in Sint-Petersburg, Rusland, en de laatste zeven jaar als 
ambtenaar van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke 
Eenheid in het Vaticaan. Sinds vorig jaar is hij tevens directeur van het 
Angelicum Instituut voor Oecumenische Studies. 

 

De uitnodiging van deze dag bracht een grote verrassing voor Vassula en mij 
met zich mee… Vassula, een Grieks-Orthodoxe, zou dineren in het Vaticaan, 
in het Santa Marta-gebouw, waar de appartementen van de kardinalen en die 
van Paus Franciscus zich bevinden. In hetzelfde gebouw, onder de slaapzalen, 
bevindt zich de eetkamer. Het leek een grap, maar dat was het niet! Vassula, 
die zonder mededogen door allerlei kringen in het Vaticaan is belaagd, zou op 
uitnodiging van het echtpaar Deborah en Robert in dezelfde eetkamer als de 
paus gaan eten! We staken de Vaticaanse tuinen over en kwamen bij de ingang 
van Santa Marta aan. Het was een imposant gebouw, zoals de meeste 
gebouwen in het Vaticaan. Bij de ingang stonden de bewakers ons toe binnen 
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te gaan. We kwamen aan bij de eetkamer waar de geestelijkheid en de paus 
dineren. Er werd een grote tafel gereserveerd op naam van degenen die ons 
hadden uitgenodigd. We zaten daar en tijdens het diner ging de deur open en 
kwam Paus Franciscus binnen. Hij zat drie tafels verwijderd van onze tafel. Hij 
bleef ongeveer 25 minuten en vertrok direct na het eten met zijn gevolg. 

Na het eten gingen we verder naar de kamer waar de paus meestal enkele 
gelovigen ontvangt. We zaten in de woonkamer en voelden ons op ons gemak 
en vertrouwd met de ruimte; op die plek waar aan de muren twee grote 
portretten van de apostelen Petrus en Paulus hangen. Vragen van onze 
vrienden brachten ons gesprek opnieuw bij de WLIG-boodschappen. 
Deborah vroeg me wat ik precies doe voor de WLIG-boodschappen, dat wil 
zeggen of ik enige officiële verantwoordelijkheid heb. Ik heb spontaan 
geantwoord dat ik de Echo van de Echo’s ben, herhalend wat Jezus tegen 
Vassula zegt in de WLIG-boodschappen: “Wees Mijn Echo.” De lezers van de 
WLIG-boodschappen werken ijverig om de WLIG-boodschappen te 
verspreiden. Door ze te lezen herkent de ziel de Stem van de Herder, terwijl 
Hij een Zegel in ons hart plaatst. Dus, zoals de Heer tegen Vassula zegt: “Wees 
Mijn Echo”, worden wij de Echo van de Echo, om Zijn Boodschappen te 
verspreiden en om Hem ook te bedanken voor Zijn vertrouwen en de eer om 
voor Zijn glorie te werken, in geloof, hoop en liefde! 

“… Mijn bevel aan jou is: heb Mij lief, schrijf Mijn Boodschappen op en ga van 
land tot land en verkondig Mijn Woorden, wees Mijn Echo; degenen die oren 
hebben, laten ze horen, degenen die niet willen horen, laten ze niet 
horen;…” (WLIG-boodschap, 11 oktober 1993) 

 
Zittend in de Kamer  

waar Paus Franciscus de Gelovigen ontvangt 
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Het was een mooie, warme avond. Terwijl ik na het eten door de tuinen van 
het Vaticaan liep, dacht ik met een glimlach aan Christus en Zijn gevoel voor 
humor! Ik wilde uit alle macht schreeuwen om wat Hij deed en meer... 

Ik geloof, ik hoop en ik hou van U Heer! U riep Uw opgejaagde profeet in hun 
huis, precies onder hun dak, om naast hen te eten en nogmaals over de 
Eenheid van Uw Kerk te spreken. Zullen zij uw grote Geschenk voor dit Einde 
der Tijden verwelkomen of zullen zij doof blijven voor Uw Woord? 

“…Ik zeg je, Vassula, op zekere dag, in Mijn hoven en op de Oordeelsdag, zullen al 
degenen die jou hebben beschuldigd en je hebben bespot, van wroeging worden 
vervuld, omdat ze Mijn Onuitputtelijke Schat hebben afgewezen, waarvan hun 
geest Wijsheid zou hebben kunnen verkrijgen en Mijn vriendschap zou hebben 
kunnen winnen, deze vriendschap die hen zou hebben binnengeleid in de 
schoonheid van Mijn Soevereiniteit en Heerlijkheid en de intimiteit met hun God; 
jouw beschuldigers zullen naar je kijken en zeggen, zoals de  Schrift zegt: "dit is 
degene die we eens belachelijk hebben gemaakt, een mikpunt voor ons sarcasme, 
dwazen die we waren! we beschouwden haar leven als een dwaasheid …” en jij, 
Mijn kind, zult ieder van hen die je hebben onderdrukt ontmoeten, en ze zullen 
beseffen hoe bitter ze Mijn Beker hebben gemaakt Mijn Eigendom, verlaat nooit 
Mijn Hart; Mijn vijanden vervolgen je, maar in werkelijkheid vervolgen ze 
Mij;” (WLIG-boodschap, 1 mei 1995) 

 

Getuigenis 

Ik wil getuige zijn van een streling die ik op zondag 5 november van God de 
Vader ontving, tijdens een ontspannen tijd met Vassula. 

Ik had al drie dagen last van wijdverspreide pijn in mijn linkerbeen; maar 
aangezien ik wilde genieten van het geplande weekend met Vassula in Rome, 
besloot ik me daar geen zorgen over te maken. Maar na een kleine wandeling 
met haar op zondag, terwijl ik in een café zat, besefte ik dat ik niet eens mijn 
ene been over de ander been kon doen vanwege de pijn die ik voelde. 

Ik beloofde mezelf niet opnieuw aan mijn been te denken, en de magische 
momenten die ik met Vassula doorbracht niet te bederven. Dus, we begonnen 
een gesprek over genezingen op voorspraak van de Moeder van God, en ik 
wees in het bijzonder op een boodschap waarin Onze Lieve Vrouw 
uitdrukkelijk zegt: “…heb de Vader lief, want Hij is vol Medeleven;...” (WLIG-
boodschap, 19 augustus 1988) 

http://www.tlig.org/nl/messages/923/
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Op dat moment pauzeerde Vassula ook met mij bij deze zin, bevestigde deze, 
glimlachte en keek me aan met een bepaald licht... 

Ik begon de zin te herhalen en tegelijkertijd voelde ik in mijn lichaam, ter 
hoogte van de borst, een interne hitte, vergezeld van een intense emotie… Ik 
voelde de Aanwezigheid van de Heer. Onmiddellijk daarna, nadat ik het pijnlijke 
deel had aangeraakt, besefte ik dat de pijn in mijn been plotseling was 
verdwenen en hij is nooit meer teruggekomen. Bedankt Vader! Lof en Glorie 
aan de Almachtige God! 

Maria Stella Ventani. Rome – Italië. 

 

8 november 2023 

Op de dag van het Feest van de Aartsengelen Michaël en Gabriël, in de 
Orthodoxe Kerk, verlieten we Rome naar Athene. 

Onze missie was volbracht! 

In Christus, 
Getsemane Vlaserou 
Lezer van WLIG-boodschappen 


